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   Nieuwsbrief

                                         Verschijnt meerdere keren per jaar  | Digitaal | 008

Programma 50 jaar HAM   


30.11.2023  Opening Expositie

Boven: HAM archief

Beneden: Kunstexpo ‘Zonder Titel’

doorlopend open tot 09.12.2023

14:00 tot 18:00


01.12.2023  Performance/expo

De muizenissen van de dichter


02.12.2023  Poëzieroute 

samen met het Poëzie Centrum


02.12.2023  Filmvoorstelling

Koning van de Wereld


08.12.2023  Debatavond

Kunst in een chaotische wereld

Sociale en culturele verschuivingen

+monoloog


09.12.2023  Poëzieavond

Dichters lezen voor uit eigen werk


10.12.2023  Uitreiking

Louis Paul Boon-prijs 2023

Finissage


Voor meer details 
www.honestartsmovement.be

Louis Paul Boon is een naam die in de Nederlandstalige literatuur een 
vaste waarde is. Op Boon passen vele gezegden, maar zeker is dat het 
gezegde “Wie schrijft die blijft” op hem van toepassing is. Nog niet zo 
lang geleden werd de Vlaamse Literatuurprijs aan zijn naam verbonden.


Honest Arts Movement en de Louis Paul Boon-prijs zijn 50 jaar met 
elkaar verbonden in een opzet dat zowel literaire als grafische 
doelstellingen had en heeft.  


In 1972 startten 4 grafische kunstenaars een samenwerkingsverband 
onder de benaming HONEST GRAPHICS. De doelstelling om eerlijke 
grafiek te brengen realiseerden ze in de loop van 1973 met een reeks 
van 7 tentoonstellingen. Deze nieuwe trend in de kunst trok heel wat 
aandacht en kunstenaars aan. Het succes van hun activiteiten ging niet 
onopgemerkt voorbij in de kunstwereld en er groeide tussen 
verschillende kunstenaars uit verschillende disciplines een grotere 
groep. Het ecologisch groeiproces, ingebed in een kiemkrachtige 
omgeving en een sociaal artistieke en maatschappelijke dimensie kreeg 
vaste vorm.   (Vervolg p.2)


50 jaar HAM: een viering en een verklaring

cheers!

http://www.honestartsmovement.be
http://www.honestartsmovement.be
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(Vervolg)  


De stichtende leden van Honest Graphics 
in 1972 waren Roger Serras, Herman 
Schepens, Carly Vanoverbeke en Martin 
Baeyens.  


Twee jaar later begin januari 1974, ten 
huize van L.P. Boon, kwam HAM tot stand 
met dertien leden.  De uitbreiding omvatte 
5 letterkundigen Marc Andries, Hugo Raes, 
Willie Verhegghe, Simon Vinkenoog, L.P. 
Boon en bij de schilders/grafici kwam 
Camille D’Havé er bij.   

Prof Dr. Frans Vyncke werd een nieuwe en 
verbindende centrale figuur.

Mei 1974 tekenden alle leden een manifest 
dat 7 uitdrukkelijke standpunten innam.


De werking ging vooral uit naar het 
organiseren van tentoonstellingen, 
gezamenlijke projecten, de oprichting van 
een tijdschrift (HAM) en de Louis Paul 
Boon-prijs. Er werd gestart met 4 laureaten 
voor de eerste L.P. Boon-prijs (Jan 
Burssens, Paul De Wispelaere, Octave 
Landuyt, Willem M Roggeman). 

Op 10 december 2023 geven wij de 42ste 
prijs aan de fenomenale dichteres 
Delphine Lecompte.

Uitreiking 1ste L. P. Boon-prijs

http://www.honestartsmovement.be
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literaire, muzikale, Bijbelse, filmische referenties, en ineen geweven 
met een lach en een traan, humor en tristesse. Een oase in de woestijn 
van het alomtegenwoordige gemoraliseer en de hardnekkige 
betweterij.  
Delphine Lecompte is authentiek, anti-intellectueel, raakt en grijpt de 
lezer bij de keel in barokke gedichten en meeslepend proza op een 
wijze die niemand haar heeft voorgedaan. Alleen al de titels zijn 
geniaal, zoals ‘Toen ik naar de markt ging kwam ik geen bipolaire 
kaarsenmaker tegen’ en ‘Toen de Sovjet-Unie nog bestond was mijn 
moeder een bloeddorstige wraakengel, maar het had niets met 
communisme te maken’ uit haar poëziebundel ‘De baldadige 
walvis’ (2014). De titel van het inleidend stuk dat zij zelf schreef voor de 
bundel ‘The best of Delphine Lecompte’ vat het samen: ‘Niemand kan 
mij van soberheid beschuldigen’. 
Ja, vernieuwing in de literatuur is wel degelijk mogelijk. 
Ja, Delphine Lecomptes dichtbundels en prozaboeken zijn stuk voor 
stuk meesterwerken. 


Ja, deze schrijfster is nu al cult


Toen de dichteres in 2009 en 2010 haar eerste bundels publiceerde was 
dit nog niet meteen bij mij doorgedrongen. Ik deed zelfs smalend over 
haar werk, vond het lachwekkend, nam het niet ernstig. Hoe idioot kon 
ik zijn, hoe kon ik de bal zo misslaan?  
Een schaamtevolle anekdote. De bundelpresentatie van Delphines 
tweede bundel ‘Verzonnen Prooi’ is voor mij de meest gênante situatie 
geweest in mijn dichtersbestaan. Ik werd samen met enkele andere 
poëten gevraagd om op de avond van presentatie een paar gedichten 
voor te lezen uit de bundel. Ik vond mezelf toen blijkbaar nogal 
belangrijk als dichter, ik had toen immers al enkele bundels 

Het ontembaar universum 
en het weerbarstige 
oeuvre van             
Delphine Lecompte


Ik beken: ik ben fan. Het werk van 
Delphine Lecompte is een bom. Een 
revelatie. Een verademing in de sufheid, 
de dufheid, de schraalheid, en de 
braafheid van de hedendaagse 
Nederlandstalige letteren. Zoals J.M.H. 
Berckmans in de jaren 90 is zij een 
volstrekt unieke, eigenzinnige stem, met 
een oeuvre dat zich kenmerkt door een 
geheel eigen taalvernieuwende stijl, 
indrukwekkend taalgebruik, totale rock 
’n roll, de aanwezigheid van geweldige 
personages, gul omschreven met een 
hele reeks adjectieven (voorbeelden: 
‘vlezige vunzige bulderende 
meubelmagnaten, flemerige fezelende 
fazantenstropers, brakende 
Monegaskische tapijtmogolvrouwen, 
tierende blasfemische 
horlogemakers’ (1)). 
Een oeuvre dat is doorspekt met talloze 

http://www.honestartsmovement.be
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gepubliceerd bij uitgeverij 
Poëziecentrum, in diverse literaire 
tijdschriften en enkele bloemlezingen 
etcetera en blablabla. Ik had er niet 
beter op gevonden om het werk van 
Delphine Lecompte door een ‘act’ in het 
belachelijke te trekken: ik deed alsof ik 
de slappe lach had bij het lezen van de 
gedichten. Het was totaal misplaatste 
branie. Ik wil hierbij dan ook, nog steeds 
met het schaamrood op de wangen, 
Delphine Lecompte vergiffenis vragen 
voor dit onnozel en ridicuul optreden, 
waarbij ik vooral mezelf compleet 
belachelijk heb gemaakt.  
Ondertussen weet ik wel beter. 
Ik word intens geraakt door haar affectie 
en de zielsverwantschap met ‘grootse 
fiere kleurrijke gebroken figuren’, en 
dieren, onschuldige en weerloze wezens 
die vaak ten prooi vallen aan 
nietsontziende menselijke wreedheid: 
‘Ze staan voor schoonheid, slimmigheid 
en veerkracht. Ze zijn een tegengif, een 
versiersel, een kroon, een balsem (2).’ Ik 
herken de twijfel aan het dichterschap 
(hoewel Delphine natuurlijk absoluut 
geen redenen tot twijfel heeft): 
‘Bovendien hield ik nog van de taal. Ik 
walgde alleen maar van mijn 
gedrochtelijke gedichten waarin ik die 
taal had mismeesterd (3)’. 
Ik bewonder haar straighforwardness en 
lef, bijvoorbeeld in het stuk ‘Polanski, je 
t’aime’: ‘Ondertussen leven we helaas 
niet meer in wilde tijden: ondertussen 
leven we (opnieuw) in puriteinse tijden 
en wordt er blijkbaar verwacht dat 
kunstenaars moreel onberispelijk zijn’ en 
verder: ‘Van mijn kunstenaars verwacht 
ik smerigheid, wellust, drift, 
opvliegendheid, obsessie, koorts… 
Kortom: schone ziekelijkheid, zalige 
vunzigheid, uitbundige gortigheid, 
compromisloze walgelijkheid (4)’. Zie 
ook: Delphines laudatio aan James Ensor 
in het laatste deel van de trilogie 
Beschermvrouwe van de 
verschoppelingen. Ik deel met haar het 
verlangen naar de revolutie, 
bijvoorbeeld in het verhaal ‘Weglopen 
met Dikke Peter’ waarin Dikke Peter 
steeds ‘fuck’ zegt en ‘Een gangster 
worden’ uit haar nieuwste boek Wie 

heeft Delphine Lecompte vermoord? 
Ik benijd haar compromisloze engagement voor het schrijverschap, 
vanuit een dwingende noodzaak, zoals ze zelf verwoordt in de inleiding 
van haar greatest hits: ‘elke dag de complete overgave, de strenge 
zelfdiscipline, de ascetische toewijding (5)’ 
In de boeken van Delphine Lecompte vind ik troost en herkenning. Zij is 
mijn beschermvrouwe. 
Tot slot een citaat uit het gedicht ‘Schuttersbijeenkomst’, uit haar 
poëziedebuut De dieren in mij dat onlangs opnieuw werd uitgegeven 
en eerder bekroond werd met de C. Buddingh’-prijs: 
‘Vrouwen mogen hier niet schieten 
omdat ze te fragiel en te wraakzuchtig zijn 
dus kaart ik met drie rancuneuze feeksen 
zwijgen doe ik nu niet meer 
ik leid de aandacht af van mijn aas en mijn heer (6)’


Frederik Lucien De Laere


(1) Wie heeft Delphine Lecompte vermoord?, p. 82


(2) Beschermvrouwe van de verschoppelingen deel 1, p. 153


(3) Beschermvrouwe van de verschoppelingen deel 1, p. 158


(4) Beschermvrouwe van de verschoppelingen deel 1, p. 184-185


(5) The best of Delphine Lecompte, p. 7


(6) The best of Delphine Lecompte, p. 16 

http://www.honestartsmovement.be
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Erik Matthys, een HAM 
van een voorzitter

Het gros van de lezers zullen Erik 
Matthys ongetwijfeld kennen als de 
gedreven voorzitter van Honest Arts 
Movement. Nochtans  heeft deze 
creatieveling heel wat meer in zijn mars. 
Zijn artistieke denken, kunnen en 
creëren zijn te lang onderbelicht 
geweest.


Kunst als een vorm van communicatie, 
kunst als verbinding, gespeend door 
enige humor maar gesaust met de ernst 
die ons meezuigt in de universele 
werkelijkheid van het zijn, namelijk de 
kracht van de verbeelding. Erik werd 
geboren als kleermakerszoon wat hem al 
snel in aanraking bracht met patronen, 
met wat hersteld wordt, met wat 
verknipt is, met wat geassembleerd 

wordt tot iets uniek en nieuw. Hier  werden de fundamenten gebouwd 
en de invloeden gelegd voor zijn verder professioneel en artistiek leven. 
Professioneel was hij actief in de sociaal-agogische sector. Echter, de 
kunstkriebel bracht hem tot creëren en sinds 1998 volgden 
onophoudelijk exposities met als kers op de taart de Curieus Cultuurprijs 
van Zomergem in 2018.  


Met de drive van een archeoloog verzamelt hij objecten, organisch 
materiaal, materie die een vorig leven gekend heeft en door de mens als 
consumptie-alligator achteloos achter gelaten wordt. Deze voorwerpen 
zijn dikwijls gebroken, verroest, afgeschilferd, verweerd, quasi 
gemummificeerd in hun zijn. Met chirurgische precisie past hij een 
eerste hulp bij ongevallen toe op “l’ objet trouvé perdu”. Zijn fantasie 
krijgt voeding. Hij zoekt naar een nieuw denkpatroon en prenataal 
begint hij te assembleren. 


Het heeft allemaal een zekere serendipiteit. Door het toeval van het 
vinden ontstaat het creatief denkproces dat leidt tot een nieuw 
gegeven, hij laat een nieuw leven geboren worden. Zijn geesteskinderen 
krijgen een artificieel bestaan. Het is een gebeuren waarbij het 
herdefiniëren van een oude gevallen werkelijkheid opnieuw 
gecomponeerd wordt tot een nieuw visueel tastbaar gebeuren. Toeval 
speelt hierbij een grote rol.  


Deze mélange van verschillende driedimensionale originele gevonden 
voorwerpen die hij gestockeerd heeft in zijn atelier als een bij wijlen 
chaotisch autocratisch archivaris dienen als basis om zijn nieuwe 
composities te maken. Losse onderdelen worden geassembleerd tot een 

http://www.honestartsmovement.be
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Sculpturen met metalen onderdelen (naaimachines) verwijzen naar zijn 
kindertijd en het beroep van zijn vader als kleermaker.


Assemblage als kunstvorm vond zijn intrede bij het bredere publiek in 
1961. In het Museum of Modern Art in New York vond een 
tentoonstelling plaats: “The art of Assemblage”. Hier werd werk 
getoond van o.a. Georges Braque, Marcel Duchamp, Man Ray, Jean 
Dubbufet, Pablo Picasso, Edward Kienholz, Robert Rauschenbergh.


Erik zou pas 7 jaar later in 1968 te Gent, dankzij de toenmalige galerij 
Fonke, in contact komen met zijn artistieke inspirators en mentoren 
zijnde de Amerikanen Arthur Secunda en Gordon Wagner, waarvan 
beiden trouwens werk hebben staan in het MoMa in New York.


Bekende Belgische figuren binnen de assemblage kunst waren o.a. 
Marcel Broodthaers, René Magritte,  Panamarenko , Vic Gentils en 
Camiel Van Breedam.


Het toont aan dat het sinds de jaren zestig een gewaardeerde en 
blijvende kunstvorm is.


Bij Erik als dichter is het ook niet bevreemdend dat zijn titels deel 
uitmaken van zijn werk. De titels zijn een verlengstuk, een 
woordassemblage in de assemblage. Zij vormen op het eerste gezicht 
een fragmentarisch geheel met het werk maar zij zijn bewust verankerd 
met elkaar, zij zijn één, niet los te koppelen, het hoort zo te zijn. 


André R. R. Caulier jr.


nieuw kunstwerk. De irrationele stukken 
worden in elkaar gezet tot een magisch, 
surrealistisch dada item waarbij dat 
symboliek steeds een belangrijke plaats 
inneemt en tevens de ruimte laat om de 
fantasie van de toeschouwer te 
prikkelen. Steeds vindt je er humor in 
terug met een fijne knipoog. Het is zijn 
manier om in een dialoog te gaan met 
zijn publiek, er ontstaat interactie, het 
psychologisch spel kan beginnen.  


Het conserverende karakter, het plaatsen 
van iets onder een stolp of iets plaatsen 
in kisten achter glas. Deze verhalende 
doosconstructies hebben aan de ene 
kant iets museaals. Aan de andere kant 
hebben zij iets morbide. Het zou het 
doodsbed van de gevonden stukken 
kunnen zijn die wij niet meer zien als 
losstaande gebroken of verweerde 
voorwerpen maar als een artistieke 
eigenheid die een eigen leven krijgt. 
Tevens is het een soort gevangenis, een 
keurskorset om het tactiele onzijdige 
nieuwsgierige publiek te beschermen 
tegen zijn eigen vingergulzigheid. 
 Eva

http://www.honestartsmovement.be
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PrinsessenBoontje


uit Humo


….  Tot slot heb ik veel zin om te bedanken voor de 
Louis Paul Boon-prijs, die mij niets zal opleveren 
behalve een ham, waar de vele abominabele carnivoren 
in mijn omgeving nu al duchtig ruzie over maken. De 
kwasten van het Honest Arts Movement-bestuur willen 
constant met mij vergaderen, vermoedelijk om zichzelf 
een façade van gewichtigheid te geven. Dat is nu 
eenmaal de voornaamste reden waarom mensen 
vergaderen. De onnozele snuiters verwachten 
bovendien dat ik mijn ongevraagde onverdiende 
potsierlijke knullige eerbetoon zelf in elkaar boks. Ze 
willen dat ik mijn idool en surrogaatvader Guy Mortier 
smeek om een laudatio te komen afsteken op de bewuste 
avond. Zo vernederend! Beste Guy Mortier, heb jij de 
tijd en zin om mij op 10 december in Gent in de 
bloemetjes te zetten op je kenmerkende geestige rebelse 
spitsvondige onweerstaanbare wijze die haast niet doet 
vermoeden dat je al 80 bent en eigenlijk braaf in een 
sofa onder een geruit dekentje kwijlend en 
onbegrijpend zou moeten staren naar debiele 
programma’s over allesbehalve charmante 
slangenvangers en incestueuze goudzoekers? Alvast 
bedankt!


Delphine Lecompte

Word ‘Vriend van HAM’!


Stort 15 euro op ons 
rekeningnummer


BE 87 0015 0255 8894 

met vermelding 


‘vrienden van HAM’ en vergeet je 
naam en mailadres niet te 

vermelden.


Volg ons op Facebook.

Redactie nieuwsbrief

Erik Matthys

Frederik Lucien De Laere

André R. R. Caulier jr.

Ron Chiers


Fotocredits

Rony Heirman

Bas Bedaux

Ron Chiers

Hans de Greve


Vriendengeld


HAM kan alleen maar blijven 
bestaan door het vrijwillige werk van 
de mensen in het Bestuur. HAM 
ontvangt geen subsidies. Nochtans 
kost koken altijd een beetje geld en 
daarom doen we jaarlijks aan een 
rondje vriendenwerving. 


Voor slechts 15 euro per jaar word 
of blijf je ‘vriend van HAM’ en krijg je 
van ons: een uitnodiging en gratis 
toegang tot onze uitzonderlijk 
manifestaties, speciale uitgaven 
aan vriendenprijs en ontvang je 
onze nieuwsbrief. 


Op die manier help je mee om deze 
historische artistieke vereniging te 
laten verder bestaan.

https://www.facebook.com/HonestArtsMovement
http://www.honestartsmovement.be
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